
Jan Nooijen 
Dirigent Deurnes Mannenkoor 1976 – 1988

Jan Nooijen (16-06-1936, Bakel en Milheeze) was medeoprichter en
eerste dirigent van het Deurnes Mannenkoor. Hij bekwaamde zich
in koordirectie door meerdere cursussen te volgen via de Gregorius -
vereniging en het S.N.K. Het eerste grote succes was de 1e prijs in
de categorie Gregoriaans gezang tijdens het XXIV Concorso Polifonico
Internazionale “Guido D’Arezzo” in het Italiaanse Arezzo van 25 t/m
29 augustus in 1976. 

Het Deurnes Mannenkoor bouwde onder leiding van dirigent Jan
Nooijen aan een goede naam in de (mannen)koorwereld waar het
zich met een gemiddelde leeftijd van circa 45 jaar mocht rekenen
tot een van de ´jongste´ mannenkoren van Zuid-Nederland. Jan
werkte hard aan de kwaliteit van het koor, zocht naar een gevarieerd
repertoire en in samenwerking met bestuur en leden werden vele
concerten en buitenlandse reizen ondernomen. Hij dirigeerde het
koor bij optredens in Italië, Frankrijk, Duitsland, België en Spaans
Baskenland. 

Ook in eigen land werd onder zijn leiding deelgenomen aan vele
concerten en festivals. In 1984 werd deelgenomen aan het 1e Zuid-
Nederlandse Mannenkoorfestival in Meijel en het Internationale
Zangconcours in Aarle-Rixtel. Hier werd met 368 punten een 1e
prijs met lof der jury behaald in de afdeling uitmuntend. Dirigent
Jan Nooijen mocht tevens de dirigentenprijs in ontvangst nemen. 

Wegens gezondheidsredenen werd in 1988, na ruim twaalf jaren,
afscheid genomen van dirigent Jan Nooijen. Jan bleef als actief lid

en bestuurslid deel uitmaken van het Deurnes Mannenkoor. Op 13
februari 2003 werd hij erelid van het Deurnes Mannenkoor. Voor
zijn grote verdiensten werd hij koninklijk onderscheiden als Lid in
de Orde van Oranje-Nassau. Ook was hij zeer trots op zijn erediploma
voor het 50-jarig lidmaatschap van de Nederlandse Sint-Gregorius -
vereniging. Jan overleed op 71 jarige leeftijd op 19 juni 2007 te
Eindhoven.


